Jubileum bijeenkomsten

culturele 3-daagse
Krijg een indruk van de rijke cultuur die de vrijmetselarij te bieden
heeft. Laat je inspireren tijdens diverse bijeenkomsten. Maak kennis
met vrijmetselaars, hun werkwijze en gedachtegoed. De drie

vrijmetselaarsloges in Bilthoven heten je van harte welkom!

Jubileumprogramma
8 oktober 12:00- 15:00 uur

Locatie: Logegebouw, Jan Steenlaan 25
v’ Sfeer proeven bij loge De Ster in het Oosten (inloopmiddag)
8 oktober 15:00 — 17:00 uur
Locaties: Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, rotonde
v Overdracht en onthulling rotondemonument door Grootmeester
Orde der Vrijmetselaren en Burgemeester Gemeente De Bilt
9 oktober 20:00 uur
Locatie: De Woudkapel, Beethovenlaan 21
v’ Pianorecital door Péter Téth bij loge De Unie van Utrecht
10 oktober 20:00 uur
Locatie: Huize Het Oosten, Rubenslaan 1

v Masonic Talks: ‘Broederschap’ bij loge De Drie Grote Lichten

Vrije gedachtewisseling
Van 7 tot 14 oktober 2017 viert de
Nederlandse Orde van Vrijmetselaren een
bijzonder jubileum. 300 Jaar geleden werd
in Londen de eerste Grootloge opgericht;
de eerste overkoepelende organisatie van
vrijmetselaarsloges. De wortels van de
broederschap zijn ouder, maar omdat het
moeilijk is een jaartal van ontstaan vast te
stellen, is 1717 een belangrijk moment in
de historie geworden.

Loges werden opgezet als een veilige plaats
om vrijuit van gedachten te wisselen. Als
gevolg daarvan ontstond een broederschap
van vrije denkers met respect voor elkaars
opvattingen. Vele maatschappelijke
ontwikkelingen en vernieuwingen zouden

hieruit voortkomen.

Zingeving

In de loop der tijd verschuift de focus van de
vrijmetselarij steeds meer richting
persoonlijke ontwikkeling. De vrijmetselarij
nodigt je uit om te leren en je bewust te zijn
over wie en wat je bent. Daarbij wordt veel
gebruik gemaakt van symbolen en rituelen.
Een beeld of een ervaring zegt vaak meer

dan woorden.

JFLT

VRIUMETSELARIJ 300 JAAR

BROEDERSCHAP, VRUHEID EN ZINGEVING

(Foto Paul Mellaart)

De mens als ruwe steen

Een vrijmetselaar ziet zichzelf als een ruwe
steen. Symbool van imperfectie. Hij heeft de
opdracht aangenomen om aan zijn eigen
potentieel te werken door persoonlijke
ontwikkeling.

Hamer en beitel zijn voorbeelden van de
inspiratiewerktuigen die de vrijmetselarij
hem daarvoor aanbiedt. De hamer
symboliseert daadkracht en logica. De beitel
is een symbool van inzicht. Symbolen
vormen een combinatie van woord, beeld
en gevoel. Ze bieden afstand tot een
vraagstuk en ruimte voor bespiegelingen.
Een ideale manier om tot persoonlijke groei

en meer diepgang te komen.



JUBILEUMBUEENKOMSTEN

CULTURELE 3-DAAGSE 8 T/M 10 OKTOBER

Historische verbinding
met Bilthoven

Bilthoven is sinds haar ontstaan een
voedingsbodem voor vrijzinnigen,
humanisten, vrijdenkers en niet-dogmatici.
Mensen die open staan voor de mening en
gevoelens van anderen en op eigen wijze
een betere wereld willen maken.

Niet vreemd dat het eerste logegebouw al
ontstond in de jaren dertig van de vorige
eeuw. Gelegen aan de Julianalaan vlakbij de
watertoren. Hier huisde Ken Uzelven, een
loge voor zowel mannen als vrouwen. In die
tijd een zeer moderne gedachte. Tegelijk
ontstond rond 1933 De Magonnieke Kring,
een vereniging van mannen die in de
gemeente woonden. Met de bouw van
seniorencomplex Huize Het Oosten in 1955
en de heroprichting van loge De ster in het
Oosten in 1961 kreeg de vrijmetselarij een
nieuwe impuls. Leden van De Kring en na de
oorlog terugkerende broeders vanuit
Indonesié, vonden hier een vertrouwde
plaats om samen te komen. Tegenwoordig is
loge De Ster in het Oosten de grootste van
Nederland en zijn er zelfs drie loges in

Bilthoven.

1¢ logebijeenkomsten
in De Magneet

Bouw Huize Het Oosten,
uniek seniorencomplex

Heroprichting loge
De Ster in het Oosten

1961-1966

Logebijeenkomsten
In Hotel Heidepark

Oplevering logeruimte
De blauwe Zaal in Huize Het Oosten

Loge De Unie van Utrecht
komt naar De Woudkapel

Opening logegebouw
bij Huize Het Oosten

Oprichting loge
De Drie Grote Lichten

2017

Overdracht magonniek
monument

ONTHULLING
ROTONDE MONUMENT
MELD JE AAN ALS GAST!!

Onthulling rotonde monument
Zondag 8 oktober vanaf 15:00 uur Huize Het Oosten

Gerrit van Eijk, Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren, zal op 8 oktober een
uniek magonniek kunstwerk, symbolisch overhandigen aan het 100 jarige Bilthoven.
Burgemeester Sjoerd Potters neemt namens gemeente De Bilt het kunstwerk in
ontvangst. Het kunstwerk komt te staan op de rotonde bij station Bilthoven.

Met dit gebaar krijgt de lang bestaande en hechte verbinding tussen het dorp en de
vrijmetselarij een zichtbare vorm. Het te schenken kunstwerk bestaat uit drie elementen
die uit de grond lijken op te stijgen en vanuit verschillende richtingen zichtbaar zijn.

Wil jij deze bijzondere onthulling meemaken?

De feestelijke ceremonie start om 15:00 uur in Huize Het Oosten, ingang Rubenslaan 1,
Bilthoven. Om 16:00 uur zal er gezamenlijk naar de rotonde gelopen worden alwaar de
daadwerkelijke onthulling van het kunstwerk plaatsvindt.

Meld je aan als gast via: www.logedester.nu
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Pianorecital meesterpianist Péter Toth
Maandag 9 oktober 20:00 uur bij Loge De Unie van Utrecht

In de monumentale Woudkapel speelt
de Hongaarse meesterpianist Péter
Toth. Recent winnaar van het
prestigieuze Internationale
Paderewski Concours in Los Angeles .

Op het programma staan werken van
Robert Schumann, Johannes Brahms
en Franz Liszt. Als componist en
vrijmetselaar krijgt Franz Liszt hierbij
bijzondere aandacht met een

uitvoering van de 1° cyclus uit zijn

Années de Pelerinage, een van zijn

Péter Toth in zijn werkkamer.

meeste geliefde werken.

Ook is er aandacht voor zijn opmerkelijke
levenshouding als vrijmetselaar. De speciale
programma informatie is aan de zaal
verkrijgbaar.

Datum: maandag 9 oktober 20:00 uur
Locatie: Woudkapel, Beethovenlaan 21,
Bilthoven. Toegang gratis.

Wil je een vrijwillige bijdrage geven? Dit
wordt zeer op prijs gesteld.

Graag tijdig aanmelden i.v.m. beperkte
ruimte. Reserveren via:

unievutrecht@gmail.com. Meer informatie:

06 1809 4226 (secr. De Unie van Utrecht).

Broederschap in een verdeelde wereld

De wereld lijkt verdeelder dan ooit. We
hebben te maken met vraagstukken
van sociale onrust, integratie van
mensen met een zeer verschillende
achtergrond, actuele en dreigende
oorlogen, watersnood, klimaat
verandering. Teveel om op te noemen.
Spreken over deze onderwerpen leidt al
snel tot ruzie, en geschreeuw. Elkaar
het licht niet in de ogen gunnen is
daarbij eerder regel dan uitzondering.

Zo niet in de Vrijmetselarij. De

vrijmetselarij biedt zoekende mensen

in een vertrouwde omgeving een

Zingevingsmethode. Met behulp van rituelen
en symbolen leidt die tot zelfontplooiing en
broederschap. En daardoor tot een betere

samenleving.

Rechte verhouding

De vrijmetselaar zoekt dat wat mensen
verbindt en tracht weg te nemen wat
mensen scheidt. Daarbij is het zoeken naar
harmonie een hoog goed. Dat neemt niet
weg dat vrijmetselaren wel degelijk ook
goed met elkaar van mening kunnen en
zullen verschillen. Maar dat leidt niet tot

ruzie.

Als ze na een stevig gesprek naar huis
gaan doen ze dat zonder nare
gevoelens, altijd in de rechte
verhouding. In de gesprekken met
andere vrijmetselaren vormt de
vrijmetselaar zijn eigen gedachten,
zijn eigen meningen. In de
broederschap is hij in staat die te
toetsen aan de mening van anderen.
Vrijmetselarij zet de mens aan tot
zelfstandig denken, niet alles voor
zoete koek slikken. Dat gebeurde 300
jaar geleden al en vandaag de dag nog

steeds.

(Foto Paul Mellaart)



Met ongeveer 250 vrijmetselaren heeft De
Bilt/Bilthoven de grootste

vrijmetselaarsdichtheid van Nederland.

Werken aan de ruwe steen.
(Foto Paul Mellaart)

Beleef de vrijmetselarij in woord, beeld en gesprek
Zondag 8 oktober van 12:00 — 15:00 uur bij loge De Ster in het Oosten

Je bent van harte welkom om in een
ontspannen setting de ins en outs te
komen ontdekken van de bijzondere
werkwijze van de vrijmetselarij.

Volg de speciale beleefroute met film,
video interviews en korte voordrachten.
Luister naar de ervaringen van leden in
persoonlijke filmpjes en laat je meenemen
in korte voordrachten die je zeker aan het
denken zullen zetten. Ontdek de boeiende
geschiedenis van de vrijmetselarij via
historische gebruiksvoorwerpen en

werktuigen van de Loge. Speciaal voor

Masonic Talks: Wat betekent broederschap?
Dinsdag 10 oktober 20:00 uur bij De Drie Grote Lichten

Praat mee tijdens de eerste editie van een

serie ‘Masonic Talks’ waar actuele
levensvragen centraal staan.

We trappen af met een zestal sprekers die
bondig hun persoonlijke ervaring rond het
thema broederschap delen. Vervolgens is er
alle gelegenheid tot compareren; een
gemeenschappelijke uitwisseling van
gedachten en ervaringen zonder
overtuigingsdrang. Verschillende meningen
kunnen naast elkaar bestaan. Compareren is
een van de vele tradities binnen de
vrijmetselarij. Een gespreksvorm waarin we

met en van elkaar leren over het leven.

ledereen mag aan deze avond deelnemen;
geinteresseerden en leden van loges.
Datum: 10 oktober

Tijd: Welkom vanaf 19:30 uur,
programma van 20:00 - 22:00 uur.
Locatie: Tuinzaal, Huize Het Oosten,
Rubenslaan 1, Bilthoven.
Aanmelden per mail:
masonictalks@vrijmetselarij.nl. Je
ontvangt per email een bevestiging.

Let op: vanwege beperkte ruimte is
deelname alleen mogelijk door
aanmelding vooraf!

Meer info: www.ddgl.nl/masonic-talks/

deze middag is een keuze gemaakt uit
duizenden voorwerpen uit de
museumcollectie van Huize Het Oosten.
De curator van het magonniek museum

kan er inspirerend over vertellen.

Vergeet ook niet een kijkje te nemen in de
Meeneembibliotheek. Er zijn vele
interessante boeken geselecteerd over
o.a. vrijmetselarij, filosofie, esoterie,
zingeving en levensbeschouwing. Neem
de tijd en laat je inspireren. Thuis verder

lezen? Geen probleem! Deze middag mag

je elk boek gratis meenemen.

——

Met en van elkaar leren in een ontspannen sfeer.

Persoonlijke gesprekken

Uiteraard zijn er leden van onze Loge
aanwezig met wie je in gesprek kunt gaan.
Zij beantwoorden al je vragen, geven
uitleg over de bijzondere werkwijze en
verzorgen een hapje en een drankje. Proef
de sfeer en ontdek hoe onze werkwijze
ook iets voor jouw persoonlijke
ontwikkeling kan betekenen.

Datum: 8 oktober, 12:00 — 15:00 uur

Locatie: Logegebouw,

Jan Steenlaan 25, Bilthoven

Meer info: www.logedester.nu

(Foto: Sjoerd Papa)



